
wiepkjegerjanne

in beeld 
met woord

mens
nochdier



Je zou willen liggen, zo moe, zo moe...

Maar het kan niet

het mag niet

er moet nog geracet.

En de wereld verwacht een topprestatie.

gloomy greyhound



Voor de tiende keer die dag

is haar web aan flarden.

Niemand die het wat kan schelen

behalve ik die het zag gebeuren.

Voor de tiende keer die dag.

En de spin? die begint gewoon opnieuw.

Want zonder web geen eten

en zonder eten ga je dood.

Ik weet het en herpak mezelf.

Voor de tiende keer die dag.

sticky spider



Daar verscheen ze op een dag: 

mijn cat outer space.

Met een buik vol jong.

Ze keek me aan en zei: 

“Nu mag jij.”

En ik deed... 

En ik keek... 

En ik was gelukkig. 

Met mijn vijf kittens en hun aanloopmoeder.

cat outer space



Heel blijven. 

Door je glimlachende zelf te spelen.

Van binnen weet je de oceaan

waarin je kunt verdwijnen.

something fishy

Door je glimlachende zelf te spelen.



Een opening in het hek 

waardoorheen we het contact herstellen: 

mens ontmoet dier ontmoet mens. 

Ik ben mens noch dier

ik ben de opening.

weer wolf



Dit is een ui tgave van 

beeld
ger janne beumer
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woord
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natuurlijk
gerjanne


